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1 Network marketingde inançlarınız, olumlu veya olumsuz, sonuçlarınız üzerinde 90100 etkilidir. Peki işe 


karşı olan inancınızı nasıl değiştireceğinizi bilmek ister misiniz? 


2 İstatistiklere göre insanların 80'i, ilk 90 gün içinde network marketingi bırakmaktadırlar. 
Bırakmalarının da en büyük nedeni, yanlış beklentilerle bu ticarete başlamış/başlatılmış olmalarıdır. Bunun 


için beklentilerinizi doğru bir şekilde nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek ister misiniz? 


3 Network marketinge katılan insanların 980'i potansiyel iş ortaklarını işlerine dahil etme konusunda 
sıkıntı yaşadıklarını dile getirmektedirler. Bakış açınızı değiştirerek çevrenizdeki insanları nasıl 


etkileyeceğinizi ve kendinize nasıl çekeceğinizi öğrenmek ister misiniz? 


4 İstatistiklere göre bu işe katılan insanların %95'i ya çok az gelir elde etmekte ya da bir süre sonra bu işi 
bırakmaktadır. İşe katılan insanların yalnızca %5'i başarılı olup, yüksek gelirlere ulaşmaktadırlar. Bu insanlar 
bazı püf noktaları bilmektedirler. Siz de bu püf noktaları öğrenerek 95'lik başarılı kesime dahil olmak ister 


MİSİNİZ? 
> Network marketing, yanlış bilinenin aksine daha çok satış yapmak ile ilgili değildir. Büyük ve sağlam bir 


organizasyon kurmak isteyen insanların düştüğü en büyük tuzak burasıdır. Peki sağlam bir organizasyon 


kurmanın yapı taşları nelerdir öğrenmek ister misiniz? 
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Bu kitap, gerek kendi geleceğini gerekse çevresinin geleceğini düşünen ve içindeki girişimci ruhu ortaya 


çıkarmak isteyen yüz binlerce cesur kişiye adanmıştır. 


Siz networkerler, her gün yakın çevrenizi, arkadaşlarınızı, komşularınızı ve belki de hiç tanımadığınız birçok 
insanı eğitirken, onlarla fırsatınızı paylaşırken size destek olmaktan onur duymaktayız. 

Bu nedenle network marketing sektörü içerisinde, 10 yıldan fazla sürede elde ettiğimiz eşsiz bir tecrübenin, 
insanlara tarafsız olarak aktarılması gerektiğinin de farkındayız. Daha bilinçli distribütörler demek, daha 
temiz bir ticaret alanı demektir. Bu bakış açısı ise ancak ve ancak sektörün artılarını ve eksilerini bilen 


distribütörler ve lider olmak isteyen kişiler tarafından meydana getirilebilecektir. 


Network Okulu ekibi olarak, finansal özgürlük için kendi işini kurmak, kendini geliştirmek isteyen insanlara 
yardımcı olmaya büyük önem veriyoruz. Bunun için orta gelirli nüfusun neredeyse yok olduğu, sadece dar 
ve yüksek gelirli nüfusun kaldığı şu zaman diliminde, hayattaki başarılardan birinin de finansal başarı 

olduğuna inanıyoruz. Ünlü yazar ve eğitmen T.Harv Eker bu başarı için, “Parasal başarı önemlidir. Ve siz 


hala ona ulaşamamışsanız, bir yerlerde ciddi hatalar yapıyorsunuzdur.” demiştir. 


Buradan hareketle, network marketing içinde başarılı olan insanların, aynı sektör içerisinde kendisini 
başarısız olarak gören insanlardan hiçbir fazlası olmadığını anlamalısınız. Ancak bunun tersini düşünen 
insanlar, bu sektörde başarıya ulaşıp finansal özgürlüğü yakalayan insanların çoğunun benzer şekilde 
hareket ettiklerini bilmemektedirler. Ne kadar davet, tanıtım, takip yaparsa yapsın, gecesini gündüzüne 
katıp çalışırsa çalışsın, network marketingde başarısız olup işi bırakan insanların da benzer şekilde 


düşündüklerini anlamalısınız. 


İşte bu kitapla network marketingde başarı yolunda önünüze çıkacak engellerin neler olduğunu anlayacak, 
başarıya giden yolun püf noktalarını adım adım öğreneceksiniz. Kitabı okurken, daha önceki tecrübelerinizi 
bir kenara bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Ünlü bir söz vardır: “Eğer hayatta daha yüksek bir düzeye 
çıkmak istiyorsanız, bazı eski düşünce yöntemlerinden vazgeçmeye ve yenilerini benimsemeye 
hevesli olmalısınız.”Çünkü, sizi şu anki durumunuza, bildikleriniz ve bu doğrultuda uyguladıklarınız, yani 
kısaca seçimleriniz getirdi. Sürekli aynı şeyleri yaparak, yine aynı sonuçları alacaksınız. 

Eğer network marketingde başarınızı nasıl garantileyeceğinizi öğrenmek istiyorsanız, bir şeyleri farklı 


düşünmenizin ve bir şeyleri farklı yapmanızın zamanı gelmiştir. 
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“Bulunduğun yer seni memnun etmiyorsa, yerini 
değiştir. Ağaç değilsin.” 
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İNANÇ 


İnanç konusu kadim zamanlardan bu yana insanların belki de en çok tartıştığı konular arasında yer alır. 
Hayatın en kritik noktalarında verilen kararları hep etkilemiştir. Ancak belirtmek gerekir ki burada 
bahsedeceğimiz konu din değil, insanların kendilerine, yaptıkları işe, hedeflerine olan inancıdır. 
Zıtlıklar dünyasında yaşadığımızı fark ettiniz mi? Aşağı ve yukarı, aydınlık ve karanlık, sıcak ve soğuk gibi 
zıtlıklar bunlardan sadece birkaç tanesi. Yani bir ucun olması için diğer ucun da olması gerekir. Aşağı 
olmadan, yukarı kavramı olmaz. Ya da negatif kavramı olmadan bir şeye pozitif diyebilir miyiz? 


Kesinlikle hayır. 


Başarı konusunda da bakacak olursak, dışsal kaynaklar olduğu kadar içsel kaynaklar da vardır. Dışsal 
kaynaklar, teknik bilgiler, imkanlar, tecrübeler, stratejiler gibi kavramları içermektedir. Bunun yanında 
bir de içsel kaynaklar vardır. Sizin kim olduğunuz? Nasıl düşündüğünüz? İnançlarınızın neler olduğu? 
Kendinize ne kadar güvendiğiniz ve korkuya, kaygıya rahatsızlıklara dayanma gücünüz aslında sizin 


içsel kaynaklarınızı da belirlemektedir. 
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Tüm bu içsel nedenler içerisinde sizin düşünce yönteminiz ve inançlarınız sizin kişisel başarınız Üzerinde 
inanılmaz derecede etkilidir. Mesela dünyaca ünlü yazar StuartWilde' ifade ettiği gibi “Parasal başarının 
anahtarı, insanın öncelikle kendi enerjisini yaratmasıdır.” İşte bunu başardığımız zaman insanlar bizim 
çekim alanımıza da gireceklerdir. İnançlarımızdan, düşüncelerimizden ve bunların sonucu olan 


eylemlerimizden etkileneceklerdir. 


Hayatın hangi alanına baksanız, başarılı eserler göreceksiniz. Hangi ünlü eseri inceleseniz, üzerinde mutlaka 
onu yapan kişiden bir parça bulacaksınız. “Yaptığı işe ruhunu katmış” diyeceksiniz. Meydana gelen o 
şeyin, sıradan bir emek gösterilerek yapılmadığını hemen anlayabilirsiniz. O eserler boşuna, ünlü 
olmamıştır. Birilerinin bu güzel demesi ile oluşmamıştır. En ünlü heykellere, kitaplara, sporculara, binalara 


vs bakın. Hep aynı konuyu göreceksiniz. O da, yapılan işte inanç olduğudur. 


Biz kabul etsek de etmesek de inancımızın sonuçlarımız üzerinde hep etkisi vardır. Çünkü sonuçlarımız, 
davranışlarımızın bir sonucudur. Davranışlarımız da düşüncelerimizin bir yansımasıdır. Ve en sonunda 
düşüncelerimiz de, inançlarımızın, bilinçaltı şartlanmalarımızın bir ürünüdür. Bunu kabul ettiğiniz zaman 
hayatınızın her alanındaki başarının, aslında tamamen sizinle alakalı olduğunu göreceksiniz. Nasıl? Diye 


sorduğunuzu görür gibiyiz. 
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İnancımızı Ne Şekillendirir? 


İnsanlar, çevresinden etkilenen, gördüklerini hayatına uygulayan, inanılmaz bir canlıdır. Çocukluğumuzdan 
bu yana, ailemizden, yakın çevremizden, okulda öğretmen ve arkadaşlarımızdan, televizyon ve diğer 


teknolojik aletler aracılığı ile başka insanlardan gördüklerimizle düşünce yapımız şekil almaktadır. 


Gördüğümüz bazı şeyleri, sorgulayarak hayatımıza alırken, bazılarını da sorgulamadan kabul etmekteyiz. Bir 
düşünün neleri doğru, neleri yanlış olarak kabul ettiğinizi. Hayatınızda kesin olarak “bunun doğrusu 
budur” dediğiniz şeyleri... Bunların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar verdiniz? Jambonun her iki ucunu 


da kesen kadının hikayesini biliyor musunuz? 


- Bir gün kadın jambon pişirirken iki ucunu da kesmiştir. Şaşıran kocası neden iki ucu da kestiğini sorunca 
kadın, “Annem böyle pişirirdi” demiş. Rastlantı bu ya kadının annesi o gece onlara yemeğe gelmiş. 
Kendisine jambonun neden her iki ucunu da kestiğini sormuşlar. O da “Annem böyle pişirirdi” demiş. 
Sonuçta anneanneye telefon ederek aynı soruyu sormuşlar. Anneannenin cevabı ne olmuş dersiniz? 


“Çünkü tencerem çok ufaktı.” 


Bu hikayeyi neden anlattık? Çünkü çevremizin etkisi ile şekillenen inançlarımız, hayatımızın her alanında 
kendini göstermektedir. Eğer, negatiflerle dolu bir çevremiz varsa, düşünce yapımız istesek de istemesek de 
negatife doğru kayacaktır. Mesela sadece arabesk şarkılar dinleyen bir çevreniz olduğunu düşünün. Piyano 
veya Jazz müziğe karşı bir ilginiz olacak mıydı? Muhtemelen cevabınız, hayır olacaktır. Ya da sadece yabancı 
müzik dinleyen çevreniz olsa arabesk müziğe karşı nasıl bir duygu içerisinde olacaktınız? Çevremizin 


inancımıza, inancımızın da yaşantımıza etkisini gözardı edemeyiz. 


Hayatında başarılı olmuş insanlara baktığınız zaman, başarılarının tesadüf olmadığını kolaylıkla 
görebilirsiniz. Hatta finansal başarıya ulaşmış insanlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre sıfırdan 
milyoner olanlar, toplam milyonerler içerisinde 9082'lik bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Yani her yüz 
milyonerden seksen ikisi, finansal başarılarına, sıfırdan çalışarak ulaşmışlardır. Finansal başarıya ulaşmış 


insanlar, hayatlarının iplerinin kendi ellerinde olduğunun farkındadırlar. 


Örnek olarak bir futbol maçını gözünüzde canlandırın. Maçta en fazla çabayı gösteren, en fazla koşan, en 
hırslı olan, maçı kazanmaya en çok inanan futbolcu veya takımdır. Genelde de daha fazla inançla oynayan 


takım kazanan olarak karşımıza çıkar. 
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Network Marketingde İnancın Önemi Nedir? 


Network marketing içerisinde de inançlarımız, sonuçlarımızı etkiler. İster kabul edin, ister etmeyin, tek 
gerçek budur. Bu nedenle inançlarımız sonuçlarımızdan önce gelmektedir. Kazandığınız para, 
organizasyonunuzun büyüklüğü, kaldıraçlı geliriniz, şu 4 önemli noktaya olan inancınızla birlikte artacak 


veya azalacaktır. 


- Kendinize olan inancınız. 
- İşinize olan inancınız. 
- Şirketinize olan inancınız. 


- Ürünlerinize olan inancınız. 


Bu dört nokta da birbiriyle bağlantılıdır. Kendinize inansanız bile işinize karşı inancınız düşükse, sonucun 
harika olmasını bekleyemezsiniz. Bu, kurak bir toprağa, tohum atıp, hiç sulamadan ürün beklemek gibi olur. 
Sadece arzu etmek, sadece içten istemek yeterli değildir. Aynı zamanda içten bir şekilde hedefinize, 
başarınıza karşı da inancınız olmalıdır. Çünkü hayattaki her şey düşüncelerimizin bir yansıması olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Şuandaki durumumuz, olduğumuz yer, başarımız veya başarısızlığımız tamamiyle 
düşüncelerimizin bir yansımasıdır. Geçmişte nasıl düşündüğümüz, şuanki sonuçlarımızı almamıza neden 
olmuştur. 

Hayatımız tam olarak kafamızda resmettiğimiz şekilde meydana gelir. Dünyaca ünlü Amerikalı girişimci ve 
Ford Motor Company'nin kurucusu Henry Ford'un da dediği gibi: “Bir şeyi yapabileceğinizi de düşünseniz, 
yapamayacağınızı da düşünseniz haklı çıkacaksınız.” Burada çok önemli bir sorun ortaya çıkıyor. Acaba 


hangi yolu seçeceksiniz? 
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İkinci olarak, işinize inanmalısınız. Ancak burada işinize inanmak derken kastedilen şey, yaptığınız işin 
gerçekten sizin ve çevrenizdeki insanların yararına çözümler sunmasına inanmaktır. Yani işiniz ile insanlara 


nasıl bir fırsat sunuyorsunuz? Tüm bu sorular ve daha fazlasına “EVET” cevabı verebiliyor musunuz? 


- İnsanların ek gelire ihtiyacı var mr? 

- İnsanların daha iyi şartlar altında çalışmaya ihtiyacı var mı? 

- İnsanlar verdikleri emeğin karşılığını alabilecekler mi? 

- Kaldıraçlı gelir elde ederek, ailelerine daha fazla vakit ayırabilecekler mi? 

- İnsanlar hem kendilerini hem de çevrelerini geliştirebilecekler mi? 

- Daha az risk ile kendi işlerini kurabilecekler mi? 

- Ömür boyunca sevmediği bir iş yerine sevdiği insanlarla sevdiği işi yapabilecek mi? 
- Uluslararası bir iş adamı olabilecekler mi? 

- Daha kısa sürede emeklilik elde edebilecekler mi? 


- İnsanlar hak yiyerek değil, haklarını alarak yükselebilecekler mi? 


Üçüncü olarak da şirketinize karşı olan inancınızı artırmalısınız. Network marketing içerisinde şirketinize 
olan inancınızı kimse artıramaz. Şirketinize inanmak için öncelikle doğru firma seçerken nelere dikkat 
edeceğinizi bilmeniz gerekmektedir. İkinci olarak da araştırma yaparak, gerçekten o şirket ile çalışıp 


çalışamayacağınıza karar vermelisiniz. 


Dördüncü olarak da ürünlerinize olan inancınız gelmektedir. Ürünlerinizi gerçekten kullanıyor musunuz? 
Özelliklerini araştırdınız mı? Eğer kendiniz kullanmıyorsanız ve başkalarına satmaya çalışıyorsanız, siz 
samimi değilsiniz demektir. İşiniz, şirketiniz ve ürünlerinize karşı inancınızı, araştırma yaparak artırabilirsiniz. 
Bilgi sizin inancınızı kuwvetlendirecektir. Başka sektörler ile karşılaştırma yaparak, işinize olan inancınızı 
artıarbilirsiniz. Başka firmalar ile karşılatırma yaparak şirketiniz ve ürünlerinize olan inancınızı da 


artırabilirsiniz. Ancak kendinize olan inancınız için sadece bilmek yeterli olmayacaktır. 


Bu Kitabın Tüm Hakları Network Okulu'na Aittir. D 


Bolüm 2 





“ Roma, bir günde inşa edilmedi. ` 
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BEKLENTİNİZİ NASIL 
DENGELEMELİSİNİZ ? 


Network marketingde ilk 90 günde işi bırakmamanız, 2 ile 4 yıl bu işin içerisinde kalmanız, sizin tamamen işe 
karşı beklentileriniz alakalıdır. İşin içerisindeki insanların hızlı para kazanma, hızlı zengin olma gibi etik olmayan 
düşünceleri ile yine işe girecek insanlarda kısa zamanda yüksek beklenti oluşturmaları ciddi zararlara neden 


olmaktadır. 


İşe başladıktan sonra duyulan “Hayır” cümleleri, reddedilmeler, kısa sürede çek alamamaları gibi durumlar 
ciddi hayal kırıklıklarına neden olabilmektedir. Bu hayal kırıklıkları neticesinde kendilerine ve işe karşı inançlarını 
yitirirler. Tabii ki devamında da işi bırakırlar. 


Bu söylediğimize inanmıyor olabilirsiniz. Ancak size şu örnekleri vermemize müsaade edin. 
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Bugün bir ev sahibi olmak için neler yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Muhtemelen biliyorsunuz. Ancak 


yine de hatırlatmamıza izin verin. 


- İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi dahil ettiğimiz zaman ortalama bir birey 16 senede mezun 
olmaktadır. Hiç sınıfta kalmadığını, üniversite kazanmak için sene kaybetmediğini düşünüyoruz. 

- Eğer memur olmak istiyorsak bu surenin sonunda KPSS sınavına girmemiz gerekir. Üniversitemizi 
okurken, sınava da hazırlandığımızı varsayalım. Ve yazılı sınavı ilk senemizde kazandık. Devamında mülakatı 
da geçtik. 

- Ülkemizin herhangi bir yerinde işe başladınız. Ve haftada en az 40 saat çalışmaya başladınız. 

- İşe başladığınızın ertesi günü evi alabilir misiniz? Tabii ki hayır. Ufak tefek ihtiyaçlarınız olacak. Ailenizin 
sizden bazı beklentileri olacak. Ve siz 1 veya 2 sene sonra bir ev kredisine başvuracaksınız. Ev kredisini de 


muhtemelen 10 -15 sene civarında ödeyeceksiniz. 


Simdi tüm bu süreç çok sıkıcı gelmiş olabilir. Ancak olayı abartmadan ancak bu şekilde anlatabilirdik. 
Toplamda ne kadar bir süre ortaya çıktı. Evin kredisinin bitmesini beklemezsek, tam 18 seneye yakın bir 


zaman dilimi. 
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Beklentileriniz İçin Değişim 


Normal bir işte asgari ücret ile çalışıyor olsanız bu süreç değişecek midir? İşe başladığınız anda size ev, 
araba veya aylık ücretinizi veriyorlar mı? Sizin ilk aylığınız için, bir ay boyunca, günde en az 8-10 saat 


arasında çalışmanız gerekir. Ve bir ayın sonunda size ücretinizi takdim ederler. 


Bitti mi? Hayır. Tüm bunları yaşarken bir şey daha olur. Değişim. Siz değişmeye başlarsınız. “Ben böyleyim. 
Asla değişmem.” Cümlelerini bir kenara bırakırsınız. Sabah erken kalkamıyorsanız, işinizi kaybetmemek için 
sabahın saat yedisinde işe giden yolda olursunuz. Gece hayatınız varsa haftasonuna saklamaya başlarsınız. 

Eğer evliyseniz, yalnız değilsiniz; sürekli iş değiştiremezsiniz. Bu ay aylak aylak dolaşayım diye 


düşünemezsiniz. 


Devlet memuruysanız, sakal bırakamazsınız. Çalışma süreniz boyunca saç sakal tıraşı olmak zorundasınız. 
Kurallara uymak zorundasınız. İşte tüm bunlar değişimi de beraberinde getirir. 

Bir işe başlarken beklentilerimizi doğru ayarlamak, başarı sürecimiz için dikkat etmemiz gereken ilk önemli 
kuraldır diyebiliriz. Ne yapacağınızı ve ne kadar süre içerisinde size ne getireceğini bilmeniz sizin olaya 


yaklaşımınızı belirleyecektir. 


Hangi iş koluna baksanız, kısa sürede başarısız olan insanların, en önemli başarısızlık nedenlerinden birinin 
beklentileri doğru ayarlamamak olduğunu görebilirsiniz. Elbette birçok faktör vardır. Ancak kendinizi başarı 
sürecine odakladığınız zaman, zihninizin de yardımı ile tüm benliğinizi hazırlıyorsunuz. Neye? Hem para 
kazanmaya hem de olası engellerin karşınıza çıkması halinde onların üstesinden gelmek konusuna. 

Müfit Can Saçıntı'yı hepiniz bilirsiniz. Ünlü aktör ve TEDx konuşmacısı bir konferansta “Sizin canınız istedi 
diye, domatesler hemen kızarmaz.” Cümlesini dile getirmiştir. Ne kadar doğru bir söz dimi? Bunu 
hayatınızın herhangi bir alanında düşünün. Canınız araba almak istedi, hemen alabiliyor musunuz? Hayır. Ev 
almak istediniz. Hemen alamıyorsunuz. Para kazanmak istediniz. Hemen size para vermiyorlar. Birkaç ay sizi 
deniyorlar. Ondan sonra işe başlıyorsunuz ve size para veriyorlar. 


Bu yüzden tarlanıza arpa ekip, buğday çıkmasını bekleyemezsiniz. Ya da bugün ektiğiniz tohumun, yarın size 


meyve olarak geri dönmesini düşünmezsiniz. 
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Süreklilik, Başarı Getirir! 


Network marketingde de insanlar, işe girdikleri anda çok zengin olacaklarını düşünüyorlar. İşe girmiş 
olmakla ev ve araba alacaklarını düşünüyorlar. Hayır, bu kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Bunu bir çiftçiye 
söyleseniz size cevabı ne olurdu? Bir tohumu toprağa attıktan sonraki gün bu tohum neden meyve vermiyor 
diye üzülür, ağlar mıydı? Ara ara sular, toprağını çapalar, biraz büyüdüğü zaman onu çevredeki böceklerden 


korur. Bu süreç, meyve verinceye kadar devam eder. 


İlk ayınızda para kazanamayabilirsiniz. İnsanlar işinizi reddedebilir. Siz işinizde güzel bir kazanç elde etmek 

istiyorsanız, deneyimli üst basamaklarınız ile birlikte sisteminize uygun bir plan yapmak zorundasınız. Sonra 
da o plan doğrultusunda durmadan, çalışmalısınız. Varınızı yoğunuzu ortaya koyarak hem de. Çünkü bu işe 
siz, hobi gibi davranırsanız, hobi gibi gelir elde edeceksiniz. Eğer gerçek bir ticari iş gibi davranırsanız da ona 


göre de geliriniz olacaktır. 


“Network marketing, insanları zengin ve özgür yapmaz; zengin ve özgür olmak için gerekli ortamı ve 


fırsatı sunar.” 


Dünyaca ünlü araştırmacı ve yazar Malcolm Gladwell'in 2008 yılında basılan “Çizginin Dışındakiler” (Outliers) 
adlı kitabında altını çizmiş olduğu 10.000 saat kuralı aslında bir işte uzman olmak için verilecek zamanı en iyi 
anlatan örnektir. Gerek müzik, gerek spor gerekse ticaret... Hangi alana bakarsanız bakın, kalıcı başarılar için 


ilgilendiğiniz iş kolunda 5-7 sene arasında yoğun bir emek harcamalısınız. 


Thomas Edison; Dünya'nın gidişatını değiştiren mucit. Elektriği daha da geliştirdi ve ampulü icat etti. Şuan 
rahatça geceleri dolaşıp, çalışıp yaşayabiliyoruz. Ancak ardındaki emek için yıllarını vermiş, 1000'den fazla 


başarısız deneme yapmıştır. 


JackMa; KFC Çin'de açtığı bayisinde eleman için başvuruda bulunmuştur. 24 kişi başvuru yapmış, 23'ü 
alınmış, JackMa reddedilmiştir. Harvard'tan 10 defa red yemiştir. Şuan Çin'in en zengini ve dünyanın da en 


zengin insanları arasındadır. Alibaba'nın kurucusu ve CEO'sudur. 


Network marketingde de bu durum aynıdır. Dikkat edin! Para kazanmaktan değil, bu işte başarıya 
ulaşmaktan, uzman olmaktan bahsediyoruz. Şansınız yaver gidip, 1-2 sene içerisinde milyoner dahi 
olabilirsiniz. Ancak bir anda yanıp sönen ışık gibi olacaksınız. Başarınız daim olmayacak. Kafanızda uzman 


olmak varsa, kalıcı bir gelir elde etmek istiyorsanız kendinizi bu sürece en iyi şekilde hazırlamayı 


öğrenmelisiniz. 
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Bolüm 3 





“Başarı, peşinde koşulan bir şey değildir, kendinize 


çekmeniz gerekir.” 





network 


Tarafsız Network Marketing Platformu 


Network Marketing'de Başarınızı Garantileyin! 





BAŞARIYI ETKİLEYEN ŞEY 
NEDİR ? 


Network marketingde insanların en çok yakındığı konulardan biri de hiç şüphesiz, yanlış stratejiler ile 





çevrelerindeki insanları kendilerine karşı soğutmalarıdır. Davet kısmından itibaren yapılan yanlış 
yönlendirmeler, yeterli desteği bulamama, tecrübeli liderlerle görüşmeme bu hataların yapılmasında ana etken 
olmaktadır. Tüm bu süreç sonunda da çevrenizdeki insanları hem kendinize hem de yaptığınız işe karşı tavır 
alması kaçınılmazdır. 

Tabi yapılan yanlışlar burada bitmiyor. Ardından, insanlar kendi ellerindeki fırsatın değerini unutuyorlar ve av- 
avcı durumuna geçilip, insanların peşinde koşmaya başlıyorlar. Avcı kovalar da av olacak kişi durur mu? Hayır 
tabii ki de. Bu durum, yaşayan hiçbir insan için hoş değildir. Herkes böylesi bir işten nefret eder. Peki bu 
durumda yapılması gereken şey nedir hiç düşündünüz mü? 

Dünyaca ünlü yazar, eğitmen ve iş geliştirme uzmanı olan Brian Tracy, “Ye O Kurbağayı” adlı kitabında şu 
satırlara yer veriyor; 

“Dünya, birileri gelsin de beni arzuladığım türden bir insan olmam için motive etsin” diyen insanlarla 
dolu. Sorun şu ki o insanları kimse kurtarmaya gelmeyecek. Bu insanlar otobüs geçmeyen bir durakta otobüs 
beklemektedirler.” 

Yine kitabın devamında “İnsanların yalnızca W2'sinin denetlenmeden çalıştığını biliyor muydunuz? İşte biz 


bu insanlara “lider” diyoruz. Sizin olmanız gereken kişilik budur.” 
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Başarının Kaç Yolu Vardır? 


Hayatın herhangi bir alanında başarılı olmuş insanlara bir bakın. Futbolda Cristiano Ronaldo'ya, atletizmde 
Usain Bolta, şarkıcılara bir bakın. Acaba birilerini kovalıyorlar mı? Aklınıza şöyle bir soru geliyor olabilir. İyi 


de onlar bir şey satmıyor ki? Hayır, yanlış düşünüyorsunuz. 


Başarının beş yolu, on sırrı gibi sözlere inanmayın. Başarı kavramı her meslek için herkes için aynıdır. 
Başarının bileşenleri emek, süreklilik, gelişim ve de sabır hiçbir zaman değişmez. Bu bileşenler bir araya 
gelince başarıyı ortaya çıkarır. Aynı polenlerin arıları kendilerine çektikleri gibi, çevrede bir şeyler kovalamak 


isteyen, kendini ifade etmek isteyen insanlar da size doğru çekilmeye başlarlar. 


Cristiano Ronaldo'ya birileri sponsor olduğu için dünyanın en iyi futbolcularından biri olmadı. Usain Bolt, 
parayı kazandıktan sonra, atletizmde hem dünya 100 metre şampiyonu, hem de en hızlı insan unvanını 
kazanmadı. Bu insanlar önce çalışmaya başladı; hem de başkalarının çalıştığından çok daha fazla. Her sene 
kaç tane insanın futbolcu olmak için spor malzemesi aldıklarını bir hayal edin. Bu insanlardan kaç tanesi 
amatör, bu amatörlerden de kaç tanesi profesyonel olmaktadır? Belki bir elin parmaklarını geçmez. 
Profesyonel olan insanlar, diğerlerine oranla çok daha fazla çalışmaktadırlar. Beslenmelerini değiştirmekte, 
yaptıkları antremanlarla kendilerini sürekli olarak geliştirmektedirler. Dolayısı ile en fazla reklam 
anlaşmalarını, en büyük sponsorlukları da onlar almaktadır. O zaman bu nasıl oldu? Kendileri mi sponsor 
aramak için koştular? Bu insanlar öncelikle işlerine odaklandılar. Ne istediklerine karar verdikten sonra 
değişmeye başladılar. Ancak bu süreç hızlı olmadı. Yavaş yavaş, olmak istedikleri bir türden insan olmak için 


karar verdiler. Her gün başarılı bir sporcu nasıl davranması gerekiyorsa onun gibi düşündüler, onun gibi 


hareket ettiler. 
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Network Marketingde Başarı 


Network marketingde de başarı peşinde koşulacak bir kavram değildir. Kendinize çekilecek bir kavramdır. 


İnsanların sizi reddetmelerinin nedenlerini görmezlikten gelmeyin. 


- Her gün uyanma saatinize bakıyor musunuz? 

- Giyiminiz uygun mu? 

- Kendinizi geliştirmeye odaklı mısınız? 

- Planlı hareket ediyor musunuz? 

- Yaptığınız işlerin, söylediğiniz sözlerin arkasında duruyor musunuz? 


- Sürekli misiniz? 


Bu soruları, başarılı olarak gördüğünüz bir insanı örnek alarak cevaplayın. Eğer yapıyorsanız, başarınız 
kaçınılmazdır. Ancak yapmıyorsanız, insanların da sizin teklifinize “Evet” dememesine çok da 
şaşırmamalısınız. Emin olun bir süre sonra size de bu iş zor gelmeye başlayacak ve sonrasında problemi 


dışarı aramaya başlayacaksınız. 


Başarı bir meyve ise, çalışmak, süreklilik ve sabır da bu ağacın kökleridir. Siz meyveden hoşnut değilseniz, 
onu koparıp atmanın bir anlamı olmaz. Kökleri değiştirmelisiniz. Kökleriniz ne kadar sağlamsa, o kadar 
büyük ve de sağlıklı bir ağaç ortaya çıkacaktır. Meyveleriniz de daha lezzetli olacaktır. Sadece meyveleriniz 


güzel olmakla kalmayacak, gölgenize, korunmak ve sığınmak için koşarak geleceklerdir. 
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Başarı kavramının kendinize çekilen bir şey olduğuna inanmalısınız. Yoksa seminerden seminere koşmak, 
kişisel gelişim kitapları okumak, sadece videolar izlemek sizi pek de ileri götürmeyecektir. Eğer şansınız 
varsa o da olabilir. Ama işinizi neden şansa bırakasınız ki? 

Basketbolu kitlelere sevdiren, gelmiş geçmiş en iyi basketbol ustası olarak gösterilen ve "Yaşayan Efsane" 


olarak adlandırılan Michael Jordan'a soruyorlar: 


Başarınızın sırrı nedir? diye. Michael Jordan da şu cevabı veriyor: 
“Kariyerimde 9 binin üzerinde şut kaçırdım, hemen hemen 300 maçta yenildim, 26 defa maç 
kazanma sayısı için bana güvenildi ve bunları kaçırdım. Çabaladıkça başarısız oldum, başarısız 


oldukça çabaladım. İşte benim başarımın sırrı.” 


Şuanda sizce kim tüm dünyada daha çok tanınıyor? Kime sorsanız Michael Jordan'ı başarısız olarak niteler? 
Kim ondan başarı tavsiyesi, mentorluk, kişisel koçluk gibi dersler almak istemez ki? İşte başarı kavramına bu 
şekilde bakarsanız, insanların da sizi takip etmesini sağlayabilirsiniz. İnsanların sizin peşinizden gelmesini, 
düşüncelerinize için şehirler hatta ülkeler atlayarak gelmelerini sağlarsınız. 


Bu nedenle network marketingde başarılı olmayı kafanıza koymanız gerekmektedir. Başarılı bir lider; 


- Nasıl hareket eder? 

- İnsanlarla nasıl konuşur? 

- Sorunlara karşı bakış açısı nasıldır? 

- Takım yönetirken nelere dikkat eder? 


- Nasıl çalışır? Gibi daha bir çok noktada kendinizi geliştirmelisiniz. 


Ayrıca başarıyı oluşturan tek bir kavram yoktur. Sizi hayatınızın herhangi bir alanında başarıya götürmek için 
atmanız gereken adımları bilmelisiniz. Başarıya giden yolda değişim için nereden başlayacağınızı, ne zaman, 


nasıl karar vereceğinizi bilmelisiniz. Başarı merdivenini tırmanacağınızı bilseniz bile o merdivenin doğru 


duvara dayalı olduğundan emin olmalısınız. 
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Bolüm 4 


“Fizikçilere göre dünyada hiçbir şey durağan 
değildir; her şey değişim halindedir. Bitki artık 
bÜüyümüyorsa, ölüyordur. Aynı şey insanlar için de 


geçerlidir; eğer büyümezseniz, ölürsünüz.” 





network 


Tarafsız Network Marketing Platformu 


Network Marketing'de Başarınızı Garantileyin! 





GİRİŞİMCİ BAKIŞ AÇISI 
NEDİR ? 





Bir an için 80 yaşında olduğunuz zamanı gözünüzde bir canlandırın. Güzel bir parkta, bankta 
oturuyorsunuz. Yanınıza hiç tanımadığınız, sizin yaşlarınızda bir adam geliyor. Biraz muhabbet 
ettikten sonra adam yaptığı işten, sahip olduklarından, gezdiği şehirlerden ve gittigi ülkelerden 
bahsedip, “Dolu dolu bir hayat geçirdim, çok mutlu ve de çok huzurluyum.” diyor. O anda ne 
düşünürdünüz? “Keşke daha farklı bir hayatım olsaydı. Hayatımı monotonluktan 
çıkarsaydım. Yeni bir dil öğrenseydim. Keşke kendi sevdiğim alanda güzel bir işim olsaydı.” 


diye aklınızdan geçer miydi? 


Eğer böyle bir düşünce geçeceğine dair birazcık dahi şüpheniz varsa, hemen mutlu olabileceğiniz 
bir iş veya kendi işinizi kurmak için bir girişimcilik başlatmanız gerekir. İleride keşke dememek için 


en iyi zaman şu an bir şeyler yapmak olacaktır. 
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Girişimciliğin Network Marketing İle Bağlantısı 


Girişimciliğin tanımı ilk defa 18. yy'da Fransa'da yaşayan İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından 
yapılmaya çalışılmıştır. Ancak girişimciliğin tek bir tanımı yoktur. Çünkü tek bir bileşeni yoktur. Risk almak, 
cesaret etmek, ileri görüşlü olmak, farklı düşünmek gibi daha birçok kavramın bir araya gelmesi ile 
meydana gelmektedir. Bu nedenle bunu bir bütün olarak düşünmelisiniz. Ancak burada girişimciliği 


açıklamaktan çok girişimci gibi düşünmek üzerinde duracağız. 


Network marketingde başarılı olan 902'lik kesimin, işlerine karşı bakış açısı tam da bu noktada farklılık 
göstermektedir. Bu bakış açısı, başarılı olan ufak bir kesim ile başarısız olan, network marketingi bırakan 
9098'lik kesimi birbirinden kesin olarak ayırmaktadır. Nasıl yani? diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Bu soruya 


cevap vermeden önce kendi işinin patronu olmanın avantajlarına önce bir bakalım: 


- Kafanıza bir şey yatmazsa, anında fikir değişikliğine gidebilirsiniz. 

- Planlarınızı değiştirebilirsiniz. 

- Serçe parmağınız ağrıyor olsa, “Bugün kendimi iyi hissetmiyorum, toplantıya gitmeyeceğim.” diyebilirsiniz. 
- Partiye mi yoksa çalışmaya mı gideceğiniz konusunda seçim sizde olacaktır. 


- Hava çok soğuksa veya çok sıcaksa sunum, takip veya eğitim yapıp yapmama konusunda karar 


verebileceksiniz. 
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Network marketing sektöründe de kendi işinizin patronu durumundasınız. Her ne kadar basit bir şekilde, 


belirli bir sistem doğrultusunda, bir dağıtım ağı organizasyonu kurmak olsa da network marketing; 


- Mikro ölçekte bir girişimcilik modeli, 

- Kendi işinizi kurabileceğiniz, sevdiğiniz insanlarla çalışabileceğiniz, çalışma saatlerini ayarlayabileceğiniz 
bir iŞ, 

- Köyde bir ev hanımının yapabileceği kadar basit, bir diplomatın yapabileceği kadar da saygın bir ticari 


modeldir. 


Yukarıdaki sorumuzun cevabına gelecek olursak, kendi işinin patronu olmanın avantajlarının yanında bu 

sektör için handikapları da bulunmaktadır. Aslında network marketingin en büyük handikapı kendi işinizin 
patronu olmanızdır. Kendi işinin patronu olmak, neredeyse yaşayan herkesin olmak istediği bir konumdur 
diyebiliriz. Ancak nasıl oluyor da herkesin istediği, hayalini kurduğu bir konum, bu ticari alan için handikap 


oluşturuyor? 


Bunun cevabı aslında çok basit. Network marketing, ilk ortaya çıktığı andan bu yana, dar ve orta gelirli 
insanlar için umut ışığı olmuştur. Küçük miktarda paralar ile kendi işlerini kurmak, ek gelir yaratmak isteyen 
insanları cezbetmektedir. Buradaki en büyük kesim yine sabah 9 akşam 5 çalışanlardan oluşmaktadır. Ve bu 


insanlar daha önce kendi işlerini kurmadıkları için girişimcilik bakış açısına da sahip değillerdir. 


Dışarıdaki hangi bir işte, kendi işini kurmak, ilerletmek, engellerle başa çıkmak, çözüm yolları aramak ve risk 
almak birlikte karşısına çıkmıştır ki? Cevap, hiçbir zaman. Bunu küçümsemek için değil, olayı daha iyi 


kavramanız için anlatıyoruz. Ne yazık ki gerçek, budur. Bu nedenle kendi işini kurmak için başladıkları bu 


yolda düşünce yapılarını değiştirmemektedirler. 
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Network Marketing Sektörünün Büyüklüğü 


Tüm bu anlattıklarımızdan sonra bile network marketingde başarı kavramını küçümsüyor olabilirsiniz. 
Ancak Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu (WFDSA) geçtiğimiz aylarda bazı veriler açıkladı. Bu 
veriler sizi şok edecek cinsten resmi bilgiler sunmaktadır. Ortaya çıkartılan bu istatistiklere göre doğrudan 


satış 2018 yılında rekor bir büyüme ile 192.9 Milyar $ seviyesine ulaşmıştır. 


Bu da sizi heyecanlandırmadıysa 2017 yılı resmi verilerinden inanılmaz bir bölüm daha hatırlatalım. 
“Sektörde büyüyen firmalar bağımsız temsilcilerine 76 Milyar $ komisyon ödemesi yapmış.Bu da 
günde 208 Milyon $ gibi çılgın bir ödemeye tekabül ediyor.”"Bir yılda, doğrudan satış içerisinde, iş yapan 


insanlara ödenen komisyon miktarı bu. 


Madem ki bu kadar komisyon ödemesi var, bize neden hiç ödenmedi? Gibi bir soru kafanıza takılmış olabilir. 
Bu gayet normal. Bunun tek bir açıklaması olabilir. İşinize gerçek bir iş gibi davranmıyorsunuzdur. Hobi gibi 
görüyor, ona hobi gibi davranıyorsunuzdur. Dolayısı ile işiniz de size hobi gibi ödeme yapıyordur. 

Ya da çok basit bir ifade ile sizin kendinizi geliştirmeniz gereken bazı noktalar vardır. Çünkü çevre aynı çevre, 
şirket aynı, ürünler aynı ve birileri para kazanıyorsa mutlaka görmediğiniz şeyler vardır. Network marketing, 
gayet adil bir iş modelidir. Eğer günde 208 Milyon $ komisyon dağıtılıyor ve siz bundan bir pay 


alamıyorsanız, ya da yeterince büyük bir pay alamıyorsanız kendinizi, yaptıklarınızı, hayal ve hedeflerinizi 


sorgulamanız gerekir; 
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- Bu hafta planınız neleri içeriyordu? Ve bunun ne kadarını tutturdunuz? 
- Kaç tane davet,sunum ve takip yaptınız? 

- Takımınıza kaç kişi katıldı? 

- Kendinizi geliştirmek için neler yaptınız? Hangi eğitimleri aldınız? 


- Takımınızı geliştirmek için hangi eğitimleri aldınız? Onlara destek olmak için neler yaptınız? 


Bu bahsettiğimiz konular bir girişimciliğin de yapı taşlarıdır. Çok sevdiğiniz bir alan bulmuşsanız ve hala bir 
plan dahilinde hareket etmiyorsanız yine başarısız olacaksınız. Network marketingde başarıyı, ancak kendi 
İşiniz gibi gördüğünüz zaman garantilersiniz. Bir çalışan kafasından çıkmanız gerekir. Sizin kazancınız, bu 
hafta yaptığınız perakende satışlara ve takımınıza yeni katılanlara göre şekillenecektir. 

Network marketing bir istatistik oluşturmak üzerinedir. Girişimcilik mantığında olduğu gibi belirli bir süre, 
sonuç alıncaya kadar bir şeyi yapmalısınız. İstatistiklerinizden memnun değilseniz, kendinizi 
geliştirmelisiniz. Mentorunuzdan ya da düşüncelerine önem verdiğiniz başarılı bir kişiden, nerede 
eksikleriniz olduğu Üzerine tavsiyeler alabilirsiniz. Eksik olduğunuz alanlarla ilgili kitap okuyabilir, eğitim 


alabilir ve de en önemlisi uygulamalar yapabilirsiniz. 


Unutmayın, kendinize sormanız gereken soru şu: Günde 208 Milyon Dolar komisyon dağıtan bir sektör 


içerisinde, birileri para kazanırken, neden ben kazanamıyorum? 
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Hızlı gitmek istiyorsan, yalnız git. Uzağa gitmek 


istiyorsan, birlikte...” 





network 


Tarafsız Network Marketing Platformu 


Network Marketing'de Başarınızı Garantileyin! 





KLASİK TİCARET VE 
NETWORK MARKETING 


Network marketing bilinenin aksine klasik ticaretten farklıdır. Bir iş düşüncesi olarak, başarı yolu 
asla değişmez. Başarı kuralları değişmez. Ancak başta anlamak gerekir ki, futbolun kurallarını golf 
oynarken kullanamazsınız. Ya da basketbol oynarken kullanamazsınız. İkisi de sporun bir dalıdır. 
Başarı ikisinde de çok çalışmak, istemek ve sabırla ortaya çıkar. Ancak kesin olarak ayrıldıkları 
kurallar var ve o kurallara göre oynamalısınız. Peki networkte klasik ticaretten farklı olan kurallar 


nelerdir? 
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Klasik bir iş kavramını kafanızda canlandırın. Diyelim ki sevdiğiniz, istediğiniz bir alanda kendi işinizi 
kurdunuz. Gerekli yatırımı da yaptınız. İş yerinizi açtınız. Yaptığımız iş de Türkiye şartlarında son yıllarda 
popülerliği iyice artan, kafe açmak olsun. Kafenizi açtıktan sonra artık müşteri beklemeye, çekmeye 


çalışırsınız. 


Normalde de dikkat etmeniz gereken, temizlik, güleryüzlülük, lezzet gibi konulara değinmek istemiyoruz. 
Bunlar zaten gerekli konulardır. Asıl önemli olan, sizin belli bir müşteri kitlesine ulaşmanız olacaktır. İş 
yerinizi haftanın hangi günü açarsanız açın, o gün size belli bir para kazandıracağından emin olduğunuz bir 


kitleden bahsediyoruz. 


Bu müşteri kitlesini oluşturmak ve elinizde tutmak için; 
- Yapacağınız reklamlar 

- Menülerinizin fiyatı 

- Menülerinizin lezzeti 

- Kafenizin bulunduğu muhit 


- Hatta kafenizde çalan müzikler 


İnsanların sizin kafenizi tavsiye etmesi için gerekli konular arasındadır. Siz bir güven oluşturacaksınız ve 
insanlar önce sizin kafenize gelecek, sonra da çevresindeki insanlara kafenizi tavsiye edecekler. Bu işi doğup 
büyüdüğünüz şehirde yapacak olsanız, şansınız biraz daha fazladır; işinizi tutturmak ve büyütmek için. İlk 


defa gideceğiniz bir şehirde bu ne kadar zor olurdu? 
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Network Marketingde Sağlam Bir Organizasyon 
Kurmak 


Network marketingde para kazanmanız için perakende ürün veya üye kaydı aracılığı ile ürün satmanız 
gerekir. Gerek sosyal medyada gerekse bireysel olarak reklam yaparbilirsiniz. Promosyonlar, tanışma 
partileri, el broşürleri, kartlar ve toplu sunumlar gibi bir çok aktivite yaparsınız. Ne için? Ürün dağıtım ağı, 
satış ağı veya sağlam bir organizasyon kurmak için. Ancak yeni bu işe yeni başlayan bir insan için sizce bu ne 
kadar kolay olabilir? Doğrudan satışa katılan insanların neredeyse %99'unun daha önce hiçbir satış 


pazarlama deneyimi olmadığını düşünün bir de. 
Network marketing, ilişki üzerine dayalı bir ticari modeldir. Kaç yaşında olursanız olun, o yaşa kadar 


hayatınızda edindiğiniz ilişkiler size yol açacaktır. Bu ticaret içerisinde daha hızlı ve de daha sağlam ilerlemek 


istiyorsanız ilişkilerinizi kullanmanız gerekir. 
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Network Marketing Ve İlişkiler 


Sadece işe başlarken var olan ilişkileriniz gibi, takımınızdaki insanlarla olan ilişkileriniz de son derece önemli 
olacaktır. Organizasyonunuza katılan tüm insanları bilemeyebilirsiniz. Kimin kimi getireceğini bilemezsiniz. 


Ancak köşe taşı olabilecek liderleriniz için aynı durum geçerli değil. 


Takımınızdaki herkes ile ilgilenmeniz imkansızdır. İlk başta bir kaç kişi iken bu normal olabilir. Ancak 
yüzlerce kişilik takımınızla ilgilenemezseniz. Herkese eşit derecede vakit ayıramazsınız. Bu size adil değil gibi 


gelebilir. Ancak gerçekten de adil değil mi? 


Bir tarafta, 09:00 - 17:00 maaşlı işinde çalıştıktan sonra gece yarılarına kadar tanıtım, takip ve eğitim peşinde 
koşan kişiler olacaktır. Bir tarafta da o kadar çok vakti olmasına rağmen hep bahane bulan, birşey yapmak 
istemeyen insanlar olacak. Bu durum network marketingin kaderidir. Birileri yapacak, birileri de 


yapmayacak ve bir süre sonra işi bırakacaklardır. 


Ya da işe giriş amacı sadece ucuza ürün kullanmak olan bir insan ile daha iyi bir eve taşınmak, çocuklarını iyi 
bir eğitim kurumuna göndermek için, tam zamanlı çalışan bir insana aynı derecede vakit ayırmanız ne kadar 
mantıklı olur? Farkedersiniz ki burada bahsettiğimiz konu asla birilerini dışlamak değildir. Sadece gerekli 


vakit ve ilgiyi göstermek üzerine konuşuyoruz. 


Bu nedenle sizin köşe taşı olacak lider kişilerle ilişkilerinizi geliştirmeniz gerekir. Onların; 

- Hangi eğitimleri aldıklarını, nelerde eksik olduklarını biliyor musunuz? 

- Kaç TL kazandıklarını, hangi seviyede olduklarını ve bu ay ulaşacakları hedeflerini biliyor musunuz? 
- Kazandıkları ilk 5.000 TL ile ne yapacaklarını bilmelisiniz. 

- Hangi arabayı almak istiyor? Nasıl bir evde yaşamak istiyor? 

- Ne kadar yorgun olurlarsa olsun, onları sabah erkenden yataklarından fırlatacak hayallerini biliyor 
olmalısınız. 


- Çocuklarının isimlerini veya doğum günlerini bilmelisiniz. 


Network marketing sadece satış üzerine değildir. Bizler duygusuz robotlar değiliz. Daha iyi hayatlar, daha 
sağlam arkadaşlıklar, dostluklar istiyoruz. Klasik iş gibi, gelene geçene ürün satarak bu organizasyonu 


oluşturamazsınız. 


Bu durum bize ne kazandıracak? İşte cevabı. 
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Network Marketingin En Büyük Avantajı: Kopyalamak 


Network içerisinde her ne yaparsanız yapın, iyi veya kötü olarka kopyalanacaktır. Ya da sağlam bir 
organizasyon kurma yolunda neleri doğru yaptıklarını veya nerelerde eksiklikleri olduğunu bilmelisiniz. Tüm 


bunlar neden gerekli? 


Takıma giren bir kişiyi düşünün. Eğer doğru eğitimleri almamışsa, doğru bakış açısı ile bu işe başlamamışsa 
bu işe karşı beklentileri ne kadar doğru olabilir? Doğru başlangıç yapmayan bir insan işe aldığı bir kişiye ne 
kadar doğru bir bakış açısı vermiş olabilir? Bir düşünün. Belki de hayatı boyunca karşısına bir fırsat çıkmasını 
bekleyen, kendi ve ailesi için hayalleri olan bir kişi, sırf yanlış bir bakış açısı ile bu işi bıraksa... Sizce bu ona 


yapılan büyük bir haksızlık olmaz mıydı? Evet, haklısınız. İnsanların hayatları ile oynamaya gerek yok. 


Simdi yukarıda da bahsettiğimiz gibi takımınızdaki, doğru noktalarda doğru ilişkiler kurduğunuz insanların 
da bunu, alt kollarına kopyaladığını düşünün. İşte size network marketingde sağlam bir organizasyon 


kurmayı garantilemenin yolu. 
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Firmanda En Üst Kariyere Çıkmak İçin 








NASIL 
NETWORK MARKETING BAŞARINI 


GARANTİLERSİN ? 


> 10 GÜN TOPLAM 15 SAAT CANLI YAYINDA EĞİTİM. 


> KAÇIRANLAR İÇİN TÜM EĞİTİMLERE Ié GÜN ERİŞİM. 


> KATILIMSERTİFİKASI,DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR. 








29 KASIM'DA 


CANLI YAYIN 
BAŞLIYOR! en 


Bize Katıl ! 


Yeni hedeflerle, yeni bir sen olma olunca çıktığın bu yolculukta, başarılı olmanın kafa yapısını öğreneceğin süper 


bir eğitim: Network Marketingde Başarınızı Garantileyin! 


İstediğiniz kadar iyi değilsen, bu senin kötü, beceriksiz olduğunuz anlamına gelmez. Aksine bir şeyleri tam olarak 


bilmediğin, gerekeni yapmadığın veya doğru bakış acısına sahip olmadığın anlamına gelir. 


2 yıldan bu yana network okuluna gelen soruların büyük çoğunluğu hep sonuçlar ile ilgiliydi. 
- Takımımı nasıl büyütürüm? 
- Dijital ortamda nasıl daha fazla satış yaparım? 


- Hemen para kazanmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Gibi sorular. 


Ancak %98 lik, para kazanamayan kesimin takıldığı nokta da tam olarak burası. 

Herkes sonuçlarla ilgileniyor sadece. Çünkü insanlar çözümü nereden aramaya başlayacaklarını bilmiyorlar. 
Bilmedikleri için de kafaları karısık. Dolayısı ile yanlış yere odaklanılmaktadır. Sonuclar bizden bağımsız 
değildir! 


Bu durum tıpkı gömleğin düğmelerini iliklemek gibidir. İlkini yanlış iliklerseniz hepsi yanlış olur. 


Doğru firmada olabilirsin, ürünlerin iyi olabilir, gereken yeteneklere de sahip olabilirsin ama bunları doğru 
kullanmayı bilmiyorsak, doğru bakıs acısına sahip değilsek maalesef basarılı olamayız. Herkes nasıl 
sorusuna cevap arıyor ama ilk odaklanmamız gereken konu “doğru bakış açısına” sahip olmaktır. Bu 


basarıyolculugunun temelidir. 


Network marketing başarını garantilemek için, farkındalığını artırıp, başarılı insanların bakış açısını 


kazanmanı sağlayacak bu eğitim ile farklı düşünmeyi öğreneceksin. 
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Unutma! 


Eğitime yatırılan para, geleceğiniz için bir yatırımdır. Asla masraf değildir. Bir işte uzman olmak için, ünlü 
araştırmacı yazar Malcolm Gladwell, 10.000 saat çalışma kuralını örnek olarak vermektedir. Yani sizin uzman 
olmanız için o iş içerisinde 10.000 saat emek vermeniz gerekmektedir. Ancak güzel haber şu ki, illa bu kadar 
süreyi harcamanız gerekmez. Tecrübeler bunun için vardır. İnsanlığı da ilerleten konulardan biri budur. 


Teoriler, formüller tekrardan yazılmaz. Var olan kurallar öğrenilerek daha da ileri gitmek hedeflenir. 


Tam 15 saatlik canlı eğitim içerisinde neler bulacaksınız? 


- Normal olmak iyi midir? Neden “normal” olduk ve bundan nasıl kurtuluruz? 
- Basarı için zihnimize nasıl hükmederiz? Paradigma değişimi nelere yol acar? 
- Basarının en önemli maddesi nedir? 

- Başarının önündeki en büyük engel nedir? Bunu nasıl aşabiliriz? 

- Alışkanlık kazanmanın yolları nelerdir? 

- Motivasyon nasıl sağlanır? 

- Başarı yolculuğunda “bedeli bedelsizce ödemek” zihniyetine nasıl sahip oluruz? 
- Korkularımızı nasıl yeneriz? 

- Bilincaltımız başarımızda ne kadar etkili? 

- Para enerjisine nasıl sahip olabiliriz? 

- Müşteriler için nasıl “değer odaklı satış” yapabiliriz? 

- Network marketingde kültür olusturmanın yolu nedir? 

- Soru cevap yayını 

- Dijital sertifika 


- Ek dökümanlar 


Eğitimin ayrıntılar için Buraya Tıklayınız. 


Simdi kendi hikayeni yazma vakti... Yeni başarılar için yeni bir başlangıç yapmaya hazırsan, eğitimde 


görüşmek üzere! 
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networkokulu.net 


Her gün 10 binden fazla 
kişinin ziyaret ettiği 2 
binden fazla güncel 
makalenin bulunduğu 
içerik sitemizi takip edip 
günlük yazılarımız ile 


kendinizi geliştirin. 





networkokulu.online 


Network Okulu Kampüs 
eğitimleri ile ister canlı 
yayınlara katılın,ister 
paket eğitimlerle 
profesyonel 
eğitmenlerden eğitim 
alarak hedefleriniz ulaşın. 





Sosyal Medya 


Bilgi paylaştıça 
değerlidir.Sosyal medya 
platformlarından bizi 
takip edip daha fazla 
kişiye değer üretmemizi 
sağlayabilirsiniz. 
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“Okuldaki eğitim, 
hayatınızı idame 
ettirmenizi sağlar. 
Kendinizi eğitmeniz ise, 
size bir servet kazandırır.” 


— Jim Rohn 
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